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Voorwoord:	  
	  
Vol	  trots	  presenteren	  wij	  u	  het	  vijfde	  jaarverslag	  van	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia.	  2011	  was	  alweer	  het	  
vijfde	  complete	  boekjaar	  voor	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia.	  
	  
In	  dit	  jaarverslag	  zal	  te	  lezen	  zijn	  wie	  wij	  zijn	  en	  wat	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  als	  doelstelling	  heeft.	  
Ook	  zullen	  we	  vertellen	  wat	  wij	  in	  2011	  in	  zowel	  Nederland	  als	  Uypaca,	  Bolivia	  gedaan	  hebben	  om	  
onze	  doelstelling	  te	  behalen.	  
Daarnaast	  is	  in	  ons	  jaarverslag	  te	  lezen	  wat	  de	  plannen	  zijn	  voor	  2012.	  
	  
2011	  was	  voor	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  een	  bijzonder	  jaar.	  Nadat	  er	  in	  2010	  begonnen	  was	  met	  de	  
bouw,	  heeft	  in	  april	  2011	  casa	  Esperanza	  eindelijk	  haar	  deuren	  geopend.	  	  
	  
Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  zou	  niet	  kunnen	  bestaan	  zonder	  alle	  hulp	  van	  particuliere	  donateurs,	  inzet	  
van	  geïnteresseerden	  en	  vrijwilligers.	  Zonder	  hen	  geen	  hoop,	  en	  daarom	  willen	  wij	  hen	  alvast	  
ontzettend	  bedanken	  voor	  alle	  inzet	  en	  giften.	  
	  
Veel	  plezier	  met	  het	  lezen	  van	  ons	  jaarverslag	  2011!	  
	  
Elske	  van	  de	  Glind	  en	  Eefje	  van	  Meurs	  
Oprichters	  en	  bestuursleden	  van	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  
	  
	  
	  
 

 
April	  2011
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Wie	  zijn	  wij?	  
	  
Medewerkers	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  
	  
Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  heeft	  een	  bestuur	  van	  mensen	  die	  op	  vrijwillige	  basis	  zich	  inzetten	  voor	  
de	  kinderen	  in	  Uypaca,	  Bolivia.	  	  
	  
In	  2011	  hebben	  we	  nieuw	  bestuurslid	  Astrid	  Pol	  mogen	  verwelkomen!	  Astrid	  zit	  vol	  goede	  plannen	  
en	  ideeen	  voor	  de	  stichting.	  Astrid,	  meer	  dan	  welkom!	  
	  
Verder	  bestond	  het	  bestuur	  van	  2011	  uit	  	  oprichtster	  Elske	  van	  de	  Glind,	  	  voorzitter	  Joke	  Blaas,	  vice	  
voorzitter	  Hans	  van	  de	  Glind,	  tweede	  secretaris	  Jan	  Albert	  Ernsten,	  penningmeester	  Karin	  Rietman	  en	  
secretaris	  en	  oprichtster	  Eefje	  van	  Meurs.	  
	  
Doelstelling	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  

Ons	  doel	  is	  het	  in	  stand	  houden	  van	  een	  kinderopvanghuis	  in	  Uypaca,	  Bolivia	  waar	  wij	  Boliviaanse	  
kinderen	  een	  veilig	  tehuis,	  passende	  scholing	  en	  een	  betere	  toekomst	  kunnen	  bieden.	  

Doelgroepen	  
	  
*Kinderen	  die	  dagelijks	  uren	  moeten	  lopen	  om	  op	  school	  te	  komen.	  Als	  het	  slecht	  weer	  is	  kunnen	  zij	  
vanwege	  de	  lange	  afstand	  en	  onbegaanbare	  wegen	  niet	  naar	  school.	  
*Kinderen	  uit	  eenoudergezinnen.	  Zij	  zijn	  vaak	  op	  zichzelf	  aangewezen	  en	  gaan	  onvoldoende	  naar	  
school.	  
*Weeskinderen.	  Zij	  wonen	  vaak	  bij	  anderen	  in	  om	  daar	  huishoudelijke	  klusjes	  te	  doen.	  Er	  is	  te	  weinig	  
tijd	  voor	  leren	  en	  spelen.	  	  
*Kinderen	  met	  speciaal	  gedrag	  die	  extra	  hulp	  nodig	  hebben.	  

Wat	  bieden	  wij	  de	  kinderen?	  

Wij	  bieden	  de	  kinderen	  een	  stabiele	  woonomgeving	  waarbinnen	  zij	  zich	  kunnen	  ontwikkelen	  tot	  
evenwichtige	  volwassenen	  die	  voldoende	  zijn	  voorbereid	  om	  zelfstandig	  te	  functioneren	  in	  de	  
maatschappij.	  
De	  kinderen	  van	  de	  basisschool	  in	  Uypaca	  kunnen	  iedere	  dag	  na	  schooltijd	  verblijven	  in	  het	  
logeerhuis.	  Daarnaast	  is	  er	  voor	  de	  kinderen	  die	  thuis	  geen	  ouders/verzorgers	  hebben	  of	  voldoen	  aan	  
bovenstaande	  criteria	  de	  mogelijkheid	  tot	  logeren.	  
Binnen	  het	  opvanghuis	  wordt	  een	  duidelijke	  structuur	  geboden	  met	  vast	  dagritme	  en	  verschillende	  
activiteiten.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  kinderen	  zich	  veilig	  voelen	  en	  dat	  er	  wordt	  aangesloten	  bij	  de	  
individuele	  behoeften	  van	  de	  kinderen.	  De	  kinderen	  krijgen	  goed	  en	  gezond	  eten,	  er	  zijn	  eigen	  
slaapplaatsen	  en	  er	  is	  aandacht	  voor	  de	  persoonlijke	  hygiëne.	  Er	  is	  ruimte	  en	  mogelijkheid	  om	  te	  
studeren	  en	  er	  zijn	  speelmogelijkheden.	  
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Medewerkers	  Alejandro	  en	  Marleen.	  
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Het	  jaar	  2011	  

Gehouden	  acties	  2011	  
 
Het	  afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  weer	  volop	  acties	  gehouden.	  Hieronder	  een	  overzicht	  welke	  acties	  
gehouden	  zijn	  en	  wat	  ze	  opgebracht	  hebben.	  
 
Vrouwen	  inspiratiemarktmarkt	  
Op	  zaterdag	  5	  november	  2011	  stonden	  we	  met	  een	  kraampje	  op	  de	  vrouweninspiratiemarkt	  in	  
Stadshagen-‐	  Zwolle.	  Deze	  markt	  had	  als	  uitgangspunt	  om	  anderen	  te	  inspireren	  met	  de	  mogelijkheid	  
verschillende	  workshops	  aan	  te	  bieden.	  Stichting	  Esperanza	  heeft	  geprobeerd	  met	  onze	  grootste	  
inspiratie,	  ons	  verhaal	  over	  de	  kinderen	  in	  Uypaca,	  anderen	  te	  inspireren.	  Mensen	  hebben	  hun	  
inspiratiebronnen	  en	  uitspraken	  gedeeld	  met	  ons,	  op	  een	  inspiratiebord.	  Het	  uiteindelijke	  
opgehaalde	  bedrag	  voor	  Esperanza	  is	  te	  verwaarlozen,	  maar	  wel	  hebben	  we	  een	  mooie	  dag	  vol	  
inspiratie	  geven	  en	  ontvangen	  gehad.	  
 
Actie	  basisschool	  de	  Horizon	  Lelystad	  
Op	  basisschool	  de	  Horizon	  in	  Lelystad	  hebben	  Hans,	  Elske	  en	  Eefje	  een	  presentatie	  gegeven	  voor	  de	  
leerlingen.	  De	  leerlingen	  hebben	  hierna	  een	  aantal	  weken	  hun	  zendingsgeld	  in	  het	  potje	  voor	  Bolivia	  
gedaan.	  Super!	  Het	  uiteindelijke	  bedrag	  is	  €175,-‐	  
	  
Stichting	  de	  Parabool	  
Toen	  de	  werkgever	  van	  Elske	  hoorde	  dat	  zij	  naar	  Bolivia	  zou	  gaan	  voor	  Esperanza,	  werd	  deze	  ook	  
enthousiast	  en	  besloot	  haar	  en	  stichting	  Esperanza	  Bolivia	  te	  steunen.	  Het	  hele	  jaar	  2011	  zijn	  er	  
binnen	  de	  Parabool	  acties	  gehouden.	  Zo	  is	  er	  in	  oktober	  een	  markt	  	  geweest	  en	  in	  december	  een	  
kerstmarkt.	  Het	  uiteindelijke	  bedrag	  zal	  pas	  in	  2012	  bekend	  gemaakt	  worden,	  dus	  het	  is	  nog	  even	  
spannend.	  
	  
Kerstmarkt	  basisschool	  ds	  JI	  Piersonschool	  te	  Hengelo	  
Terwijl	  de	  kinderen	  kersviering	  hadden	  in	  de	  klas,	  bouwden	  Hans	  en	  Karin	  hun	  kraampje	  op	  voor	  de	  
kerstmarkt.	  Hierna	  werd	  de	  kerstviering	  voortgezet	  op	  het	  grote	  plein	  met	  alle	  ouders	  en	  kinderen.	  
Er	  is	  verteld	  over	  Esperanza	  en	  de	  kinderen	  in	  Uypaca.	  De	  totala	  opbrengst	  voor	  de	  kerstmarkt	  kwam	  
ten	  goede	  voor	  Esperanza.	  Hiermee	  hebben	  we	  op	  deze	  koude	  dag	  €………	  opgehaald	  voor	  de	  
kinderen	  
	  
Scoutingclub	  Pieter	  Mariz	  te	  Ede	  
De	  scouting	  te	  Ede	  heeft	  in	  december	  een	  charitydinner	  gehouden,	  waarvan	  de	  opbrengts	  naar	  
stichting	  Esperanza	  Bolivia	  zou	  gaan.	  Er	  was	  een	  Boliviaans	  maal	  bereidt	  en	  de	  welpen	  hielpen	  in	  de	  
bediening.	  Ook	  tussendoor	  was	  er	  tijd	  voor	  entertainment;	  er	  werden	  kleine	  toneelstukjes	  gehouden	  
die	  over	  Bolivia	  gingen.	  De	  avond	  was	  zeer	  geslaagd	  en	  niet	  alleen	  door	  het	  eten.	  De	  fantastische	  
opbrangst	  bedroeg	  namelijk	  ruim	  €	  750,-‐!	  
 
Wilde	  Ganzen	  
In	  2011	  zijn	  we	  de	  samenwering	  aangegaan	  met	  de	  Wilde	  Ganzen.	  Dit	  om	  een	  aantal	  concrete	  zaken	  
te	  realiseren.	  In	  ieder	  geval	  de	  aanschaf	  van	  een	  waterinstallatie	  bij	  Casa	  Esperanza!	  Bij	  een	  aantal	  
acties	  zal	  Wilde	  Ganzen	  55	  %	  van	  de	  opbrengst	  erbij	  doen!	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  over	  de	  Wilde	  
Ganzen	  op:	  www.wildeganzen.nl 
	  
Gemeente	  de	  Wolden	  	  
In	  2011	  is	  gemeente	  de	  Wolden	  aangeschreven	  voor	  het	  schrijven	  van	  een	  aanbevelingsbrief,	  welke	  
gebruikt	  kan	  worden	  bij	  financieringsaanvragen.	  Gemeente	  de	  Wolden	  kon	  hier	  helaas	  niet	  op	  in	  
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gaan.	  Wel	  hebben	  zij	  500	  euro	  gedoneerd	  aan	  ons	  project.	  Super!	  Dankjewel	  gemeente	  de	  Wolden!	  
	  
Melkbus	  bij	  Plus	  van	  Tongeren	  Zuidwolde.	  
Ook	  in	  2011	  stond	  in	  Supermarkt	  Plus	  van	  Tongeren	  te	  Zuidwolde	  een	  melkbus	  bij	  het	  
statiegeldautomaat	  waar	  klanten	  van	  Plus	  hun	  bonnetjes	  in	  konden	  doen.	  Aan	  het	  eind	  van	  2011	  
stond	  de	  teller	  op	  een	  totaal	  van	  	  €1644,-‐	  Dit	  is	  een	  super	  bedrag!	  Heel	  erg	  bedankt	  allemaal!	  
	  
 
Super	  de	  Boer	  Hollak	  Zelhem	  
Goed	  voorbeeld	  doet	  volgen;	  na	  Zuidwolde	  staat	  er	  nu	  ook	  een	  melkbus	  in	  de	  supermakrt	  van	  
Zelhem.	  En	  niet	  zonder	  resultaat.	  In	  2011	  is	  het	  mooie	  bedrag	  van	  €323,-‐	  opgehaald.	  Super	  Zelhem,	  
bedankt!	  
 
Donateurs.	  
Waar	  zou	  Esperanza	  zijn,	  zonder	  de	  steun	  van	  de	  vaste	  donateurs?	  	  Ook	  dit	  jaar	  is	  er	  weer	  gul	  
gegeven	  en	  we	  kunnen	  daar	  niet	  dankbaar	  genoeg	  voor	  zijn.	  In	  2011	  is	  het	  fantastische	  bedrag	  van	  
€3216,-‐	  
 
Giften	  
Naast	  de	  vaste	  donateurs	  zijn	  er	  ook	  losse	  giften	  gegeven.	  In	  het	  jaar	  2011	  is	  er	  	  €6805	  gegeven	  aan	  
Esperanza	  Bolivia	  aan	  losse	  giften!	  Heel	  erg	  bedankt	  alle	  gulle	  gevers!	  
 
	  
Plannen	  voor	  het	  jaar	  2012	  
In	  2012	  hopen	  we	  ook	  weer	  een	  boel	  acties	  te	  kunnen	  houden,	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  Casa	  
Esperanza	  kan	  blijven	  draaien.	  Wat	  we	  nu	  al	  op	  de	  planning	  hebben	  staan	  is	  een	  dag	  vol	  workshops	  
en	  een	  benefietconcert.	  Daarnaast	  zal	  de	  samenwerking	  met	  de	  Wilde	  ganzen	  prominent	  zijn.	  Ook	  
willen	  we	  gaan	  bekijken	  of	  er	  mogelijkheden	  zijn	  om	  samen	  te	  werken	  met	  kinderpostzelgeld.	  	  
	  
Ook	  op	  uw	  hulp	  hopen	  we	  weer	  	  te	  mogen	  rekenen	  in	  2012!	  U	  kunt	  ons	  blijven	  steunen	  	  met	  
donaties	  of	  losse	  giften!	  	  
We	  houden	  ons	  aan	  aanbevolen	  voor	  suggesties	  m.b.t.	  acties	  die	  wij	  kunnen	  organiseren	  om	  gelden	  
voor	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  te	  genereren.	  
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Vorderingen	  in	  Uypaca	  
 
Elske	  in	  Bolivia	  
	  
24	  januari	  is	  Elske	  naar	  Bolivia	  gevlogen	  om	  in	  3	  maanden	  tijd	  te	  helpen	  met	  de	  opstart	  van	  het	  
project.	  Het	  huis	  zou	  bij	  aankomst	  klaar	  zijn,	  maar	  dit	  was	  helaas	  nog	  niet	  het	  geval.	  Wel	  was	  de	  
bouw	  al	  ver	  gevorderd.	  Elske	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  de	  laatste	  fase	  van	  de	  bouw	  gecoördineerd	  
werd	  en	  daarnaast	  heeft	  ze	  ervoor	  gezorgd	  dat	  alle	  benodigdheden	  in	  huis	  gekocht	  werden.	  	  Dit	  was	  
een	  hele	  klus,	  waarbij	  veel	  creativiteit	  kwam	  kijken,	  aangezien	  je	  in	  Bolivia	  niet	  even	  met	  een	  
verhuiswagen	  naar	  de	  Ikea	  kan.	  Maar	  dit	  is	  allemaal	  gelukt.	  Het	  huis	  is	  af	  gekomen	  tijdens	  haar	  
verblijf	  en	  de	  inrichting	  is	  kindvriendelijk	  en	  huiselijk.	  
 
De	  feestelijke	  opening	  van	  Casa	  Esperanza	  
	  
Op	  16	  april	  was	  het	  dan	  zover,	  	  de	  feestelijke	  opening	  van	  Casa	  Esperanza.	  Alle	  kinderen,	  ouders,	  
opa’s	  en	  oma’s	  en	  dorpsgenoten	  waren	  uitgenodigd.	  Ook	  kwam	  er	  hooggeëerd	  bezoek:	  namelijk	  de	  
burgemeester	  van	  Achocalla.	  Iedereen	  had	  zich	  ingezet	  om	  er	  een	  mooie	  dag	  van	  te	  maken.	  De	  
kinderen	  die	  in	  Casa	  Esperanza	  wonen,	  hielpen	  met	  het	  opruimen	  en	  versieren	  van	  hun	  huis	  en	  lieten	  
hun	  huis	  vol	  trots	  zien	  aan	  hun	  vrienden	  van	  school.	  Ouders	  en	  dorpsgenoten	  maakten	  prachtige	  
grote	  bogen	  versierd	  met	  traditionele	  doeken,	  bloemen	  en	  spandoeken.	  
Er	  was	  een	  grote	  muziekband.	  Alle	  kinderen	  en	  dorpsgenoten	  stonden	  op	  het	  plein	  voor	  de	  school.	  
Papito	  Alejandro,	  mamita	  Marleen,	  Gladys	  en	  Elske	  werden	  door	  alle	  mensen	  begroet	  en	  versierd	  
met	  bloemen,	  kransen,	  hoeden,	  doeken	  etc.	  Daarna	  liepen	  ze	  met	  z’n	  allen	  door	  alle	  poorten	  naar	  
Casa	  Esperanza.	  Daar	  was	  een	  podium	  gebouwd	  en	  kwam	  er	  een	  programma	  vol	  dans,	  muziek,	  
speeches,	  gedichten	  en	  liederen.	  Hierna	  mochten	  Marleen	  en	  Elske	  bij	  de	  laatste	  poort	  een	  lint	  
doorknippen	  en	  een	  fles	  champagne	  kapot	  slaan	  voor	  pachamama	  (moeder	  aarde)	  en	  werd	  er	  ook	  
champagne	  gedronken.	  Toen	  was	  het	  huis	  officieel	  geopend	  en	  gingen	  ze	  met	  z’n	  allen	  alle	  ruimtes	  
langs	  om	  ze	  te	  bekijken	  en	  in	  te	  wijden.	  
 
Medewerkers	  van	  Casa	  Esperanza	  
	  
Gladys	  
Gladys	  werkte	  eerst	  voor	  de	  van	  Malsen	  Foundation.	  Ze	  heeft	  voor	  beide	  stichtingen	  de	  
bouw	  van	  het	  huis	  gecoördineerd	  en	  heeft	  dit	  super	  goed	  gedaan.	  De	  bouwvakkers	  waren	  
soms	  de	  makkelijkste	  niet,	  maar	  Gladys	  wist	  altijd	  haar	  mannetje	  te	  staan	  en	  sprak	  ze	  goed	  
aan!	  Vanaf	  januari	  2011	  is	  Gladys	  helemaal	  voor	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  Gladys	  gaan	  
werken.	  Gladys	  zal	  bij	  het	  project	  betrokken	  blijven,	  waarbij	  ze	  1	  dag	  in	  de	  week	  komt	  voor	  
ondersteuning	  van	  de	  andere	  medewerkers,	  ze	  doet	  de	  boodschappen	  en	  ze	  helpt	  met	  de	  
coördinatie	  van	  het	  project.	  Ook	  zal	  Gladys	  bij	  ziekte	  invallen	  voor	  de	  zorg	  van	  de	  kinderen.	  
Gladys	  woont	  in	  el	  Alto	  met	  haar	  man	  en	  3	  dochtertjes.	  Haar	  man	  Gustavo	  helpt	  ook	  
regelmatig,	  bijv	  met	  het	  kopen	  van	  de	  meubels.	  
	  
Marleen	  en	  Alejandro	  
Marleen	  is	  een	  Nederlandse,	  die	  nu	  getrouwd	  is	  met	  de	  Boliviaane	  Alejandro.	  
Marleen	  is	  begonnen	  met	  een	  studie	  economie.	  Na	  een	  reis	  door	  Azie	  besloot	  zij	  verder	  te	  
gaan	  met	  de	  oplediing	  Sociaal	  pedagogische	  hulpverlening.	  Nadat	  zij	  dat	  een	  jaar	  gedaan	  had	  
is	  ze	  aan	  de	  slag	  gegaan	  bij	  een	  weeshuis	  in	  Bolivia	  als	  pedagogisch	  medewerker.	  Daar	  heeft	  
ze	  een	  jaar	  lang	  gewerkt	  en	  is	  daarbij	  ook	  verliefd	  geworden	  op	  Alejandro,	  waarmee	  ze	  later	  
getrouwd	  is.	  Per	  toeval	  kwam	  ze	  de	  vacature	  van	  Stichting	  	  Esperanza	  Bolivia	  tegen,	  
waarmee	  ze	  mamita	  en	  coördinator	  van	  Casa	  Esperanza	  is	  geworden.	  
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Alejandro	  is	  begonnen	  als	  docent	  biologie.	  Toen	  hij	  in	  aanraking	  kwam	  met	  weeskinderen	  
wilde	  hij	  meer	  voor	  deze	  doelgroep	  betekenen	  dan	  alleen	  als	  docent.	  Hij	  is	  aan	  de	  slag	  
gegaan	  als	  pedagogisch	  medewerker	  in	  hetzelfde	  weeshuis	  als	  Marleen.	  Hij	  werd	  op	  slag	  
verliefd	  op	  Marleen	  en	  in	  Nederland	  zijn	  ze	  getrouwd,	  	  dit	  was	  de	  grote	  wens	  van	  Alejandro	  
Het	  samen	  werken	  in	  een	  opvanghuis	  voor	  kinderen	  ervaart	  hij	  als	  een	  droom.	  Alejandro	  is	  
aan	  de	  slag	  gegaan	  als	  papito	  in	  Casa	  Esperanza.	  
	  
Plannen	  voor	  Uypaca	  2012	  
	  
In	  2012	  willen	  we	  aan	  de	  slag	  gaan	  om	  Casa	  Esperanza	  meer	  zelfvoorzienend	  te	  maken.	  Zo	  willen	  we	  
met	  het	  geld	  dat	  binnen	  komt	  met	  de	  acties	  van	  Wilde	  Ganzen	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  het	  
verwezenlijken	  van	  een	  eigen	  groentekas,	  watertoren	  en	  een	  kippenren.	  Op	  die	  manier	  leren	  de	  
kinderen	  hoe	  een	  kas	  werkt,	  maar	  hopen	  we	  ook	  voldoende	  oogst	  te	  hebben,	  zodat	  het	  huis	  meer	  
zelfvoorzienend	  kan	  zijn.	  
	  
	  

	  
April	  2011,	  openingsfeest.	  
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Financiën	  
	  
Inkomsten:	  
Bron	   Bedrag	  
Donateurs	  (	  vaste	  donaties)	   €	  3216	  
Acties	   €	  2742	  
Giften	   €	  6805	  
Totaal	   €	  12763	  
	  
Uitgaven:	  
Naar:	   Bedrag	  
Salaris	  medewerkers	   €	  4346	  
Bouwkosten/materialen/salaris	   €	  15205	  
Totaal	   €19551	  
	  
	  



 11 

Bedankt	  
	  
2011	  was	  een	  bijzonder	  jaar	  voor	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia.	  Dit	  jaar	  zijn	  we	  van	  start	  gegaan	  met	  
het	  opvangen	  van	  kinderen	  uit	  Uypaca.	  Het	  doel	  wordt	  gerealiseerd.	  
	  
Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  zou	  niet	  kunnen	  bestaan	  zonder	  de	  vrijwillige	  hulp	  van	  anderen.	  We	  
willen	  iedereen	  die	  zich,	  op	  welke	  wijze	  dan	  ook,	  in	  2011	  ingezet	  heeft	  voor	  Esperanza,	  heel	  erg	  
bedanken.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  in	  2012	  	  verder	  kunnen	  en	  steeds	  verder	  komen	  in	  het	  project	  en	  met	  
het	  bereiken	  	  van	  ons	  uiteindelijke	  doel,	  	  Casa	  Esperanza	  Bolivia	  biedt	  hoop	  aan	  de	  kinderen	  van	  
Uypaca.	  
	  
Tot	  het	  volgende	  jaar!	  
	  
Elske	  van	  de	  Glind	  en	  Eefje	  van	  Meurs,	  
Oprichters	  en	  bestuursleden	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  
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Algemene	  gegevens	  
	  
Naam:	   	   	   Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  
Adres:	   	   	   Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  

Van	  Kuynremarke	  14	  
	   	   	   8016	  DE	  Zwolle	  
Website:	  	   	   www.esperanza-‐bolivia.com	  
e-‐mail	  adres:	  	   	   info@esperanza-‐bolivia.com	  
KvK	  nummer:	   	   05083252	  
Bankrekeningnr.	   54.	  22.	  38.	  632	  	  	  t.n.v:	  Stichting	  Esperanza	  Bolivia	  te	  Zwolle 
 
 
 

 

 
 
 


